
 
Dag wandelvrienden – Pajotten 

 

Hier nog een wat korte nieuwsbrief tussendoor. 

• Eerst even een correctie:  Bij de Vlaanderen Wandelt dag in Herzele van 30 april waren er geen 43 Pajotten 

van de partij maar wel 46. Dus zeker een proficiat aan alle deelnemende Pajotten. 

• Heb ook nog wat positiefs te vertellen aangaande de wandeling van vorige donderdag (O.H. Hemelvaart). Er 

zijn nog weinig clubs die het doen maar wandelclub Egmont Zottegem heeft ons een prijs uitgedeeld omdat 

we bij de clubs waren met de meeste (32) wandelaars. Voor een vrij kleine club uit Vlaams-Brabant is dat 

toch niet slecht. Voor het ontvangen van het geschenk werden de honneurs namens De Pajotten waargeno-

men door Freddy welke me het cadeau achteraf (ik was niet aanwezig tijdens de uitdeling) overhandigd 

heeft. Bij één van de volgende gelegenheden zal  de fles cava verloot worden.  

• Volgende zondag is het dan aan onze beurt om de bonustocht te organiseren. De helpers hebben hun info 

al gekregen, de parcours zijn klaar, nu nog hopen dat de weergoden ons wat gunstig gezind zijn. 

Ter info nog: wandelaars-Pajotten en helpers ontvangen op hun stempelkaart ter gelegenheid van ons 50-

jarig bestaan een tweede (of eerste) stempel. Drie stempels geven recht op een gratis geschenk tijdens 

onze Herfsttocht. 

Tevens bieden we aan al de deelnemers aan onze Sinksentocht een gratis drankje aan. Dit om ons 50-jarig 

bestaan extra in de verf te zetten. 

Jullie hebben met de vorige nieuwsbrief al wat info aangaande de parcours gekregen maar ik zal Willy (onze 

webmaster) nog wat extra info aangaande de parcours bezorgen. Hij zal het zeker op onze website plaatsen. 

• Jullie worden nog verwittigd maar op vrijdag 9 juni is er onze jaarlijkse  Algemene Vergadering. Ze heeft 

plaats in café Onder de Toren in Hekelgem om 20u00.  

• Twee dagen later is er onze busreis. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel al vernomen hebben gaat die naar Bray-Dunes (Fr). De zaal in Gheyvelde was 

blijkbaar dubbel geboekt. Alle details hierover vind je in bijlage. Veerle heeft haar best gedaan om het voor 

iedereen aantrekkelijk te maken. Ook voor wie niet veel wandelt maar wel wil genieten van een dagje uit 

aan zee. 

• Ons wandelweekend in Burg-Reuland is verkend. We hebben voor de wandelingen van zondag een  mooi 

trefpunt gevonden waar we kunnen samenkomen om wat te eten en drinken en een babbeltje te slaan. 

Voor wie weinig wandelt zoeken we nog naar plaatsen in de omgeving om een bezoek te brengen. Bij de 

heenreis staat Bastogne wel al op het programma. Jullie worden verder op de hoogte gehouden. 

 


